
Aanspreekpunt voor het Joodse Veld is rabbijn 

Tamarah Benima. Zij is te allen tijde bereid tot een 

gesprek met de betrokkenen over de lewaja in al 

zijn aspecten. U kunt ook bij haar terecht voor 

aanwijzingen over de inrichting van een joods graf 

en de keuze voor een passend monument: 

rabbijn@dds.nl 

Het Joodse Veld is mede tot stand gekomen dankzij 

een subsidie van de Gemeente Amsterdam uit de 

zogeheten Erfpachttegoeden. 

BHC heeft namelijk dankzij een subsidie uit de 

Erfpachttegoeden graven op vak 55 kunnen kopen.
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Sinds 2019 bestaat het zogeheten ‘Joodse Veld’ op de 

gemeentelijke begraafplaats De Nieuwe Ooster te Am-

sterdam. Het veld heeft ook een Hebreeuwse naam: Gan 

haChaïm, Tuin van het Leven. Iedereen met een joodse 

familieachtergrond (joodse ouders; joodse moeder; 

joodse vader; Jood/Jodin geworden, tenminste één 

joodse grootouder) kan daar op een joodse manier wor-

den begraven, dat wil zeggen: voor onbepaalde tijd. Het 

veld is ook bedoeld als laatste rustplaats voor niet-jood-

se partners van Joden en/of hun niet-joodse kinderen. 

Voor wie is Gan haChaïm bestemd?
Decennia lang is er gezocht naar een plek voor 

de overgrote groep Joden die niet op een joodse 

begraafplaats willen of kunnen worden begraven. Een 

reden kan zijn dat zij gemengd gehuwd zijn en hun 

partner niet op een van de vele orthodoxe of liberaal-

joodse begraafplaatsen kan liggen. Een tweede 

reden kan zijn dat zij zich niet met een Joodse 

Gemeente willen verbinden (de eigenaren van de 

orthodoxe of liberaal-joodse begraafplaatsen), 

omdat zij niet religieus zijn; zij identificeren zich 

echter wel met het culturele joodse erfgoed en met 

de joodse lotsbestemming. Een derde, dat zij niet 

voldoen aan de traditionele criteria voor Jood-zijn. 

Op Gan haChaïm is plaats voor hen allen.

Na uitvoerig overleg met de rabbijn en het bestuur 

van de Joodse Gemeente Beit Ha’Chidush heeft 

de gemeentelijke begraafplaats De Nieuwe Ooster 

een gedeelte van vak 55 voor dit doel beschikbaar 

gesteld. Deze begraafplaats bevindt zich in de 

Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. Deze wijk en 

de naastgelegen Transvaalbuurt had tot de Tweede 

Wereldoorlog een grote joodse bevolking. De 

Nieuwe Ooster is een rijksmonument en arboretum 

en heeft een grote schoonheid. 

Waar is het ‘Joodse Veld’? 
Op vak 55 worden mensen begraven volgens de 

joodse traditie. Op het Joodse Veld 

worden mensen joods begraven, 

dat wil zeggen voor onbepaalde 

tijd. Mocht een monument ernstig 

in verval raken dan kan het 

uiteindelijk verwijderd worden 

en de locatie ingezaaid met gras. 

De resten blijven liggen zolang 

de begraafplaats bestaat. Het is 

ook mogelijk grafrechten voor 

bepaalde tijd na verloop van tijd 

om te zetten naar grafrechten 

voor onbepaalde tijd. De 

voorbereiding voor de begrafenis 

en de lewaja (uitvaart) heeft 

specifieke joodse elementen. Zie 

voor gedetailleerde informatie: 

Sasja Martel, Sterker als de 

dood. Sterven en rouw in joods 

perspectief. 

Hoe verwerft men  
een graf? 
Het graf wordt uitgegeven door  

De Nieuwe Ooster, die de  

begraafplaats beheert. 

De gemeente onderhoud de begraafplaats 

als geheel, de rechthebbenden van graven 

onderhouden het graf waarvan zij de rechten op 

naam hebben. Om een graf voor onbepaalde tijd 

op naam te nemen betaalt men de grafrechten en 

de bijdrage aan het algemeen onderhoud van de 

begraafplaats voor de duur van 100 jaar.
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